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Tegenwoordig klinkt de vervlogen reclameleuze ‘lekker weg in eigen 
land’ veel mensen vreemd in de oren. De komst van de lowbudget car-
riers weten een groeiende menigte te verleiden tot tussendoortjes als 
flaneren over de Ramblas, winkelen in de Galleria Victoria Emmanuelle 
II of een bezoek aan het Royal Opera House. Met de wetenschap dat de 
vaderlandse geschiedenis bij velen vervaagt, biedt Randstad Vandaag 
tegenwicht aan deze trend met een stadswandeling door Kampen. Ooit 
één van de machtigste handelssteden van Nederland, en zelfs Noordwest 
Europa, is het 48.000 zielen tellende stadje een dagtrip waard. Ook op een 
middag in februari onder winterse omstandigheden. 

De Nederlandse Spoor-
wegen beschouwen 

de oude Hanzestad ken-
nelijk als eindpunt der 
beschaving. De boemelt-
rein dat het kopstation van 
Kampen tweemaal per uur 
binnenrolt, kan maar weer 
één kant op en dat is terug 
naar Zwolle. Het stadje 
aan de monding van de 
IJssel heeft allicht andere 
gedachten over haar sta-
tus. Maar wat graag leunt 
het op haar roemrijke ver-
leden. En met recht. De 
Gouden Eeuw telt hier van 
1330 tot 1450. De bloei en 
rijkdom dankt de stad 
in deze periode aan haar 
strategische ligging aan 
de IJssel en Zuiderzee. 
De handel in allerlei 
koopwaar met zowel het 
Duitse achterland als de 
concurrerende regio’s 
Holland en Vlaanderen, 
maakt van Kampen een 
economische machtsfac-
tor. Op bestuurlijk vlak 
was de invloed gering. 
Met een eigen vloot ter 
beschikking koos de stad 
eigenzinnig haar weg. 
Veiligheidsoverwegingen 
deden het stadsbestuur 
omstreeks 1440 uitein-
delijk besluiten zich aan 
te sluiten bij het Noord-
duitse Hanzeverbond, 
op dat moment in staat 
van oorlog met Holland. 
Aanvang 16e eeuw nam de 
welvaart af als de ontdek-
king van Amerika en het 
Verre Oosten de handel 
doen verschuiven naar 
grote havensteden aan de 
Noordzee. Van haar ver-
leden als vooraanstaand 
Hanzestad resteren talri-
jke monumenten die een 
authentieke oer-Hollandse 
sfeer ademen. 

Het panoramazicht 
over de aan de 

overzijde gelegen lange 
IJsselkade, door Kam-
penaren het IJsselfront 
genoemd, is imponerend. 
Eenmaal de IJsselbrug 
overgestoken wordt je 
als bezoeker direct door 
de historische stadskern 
opgeslokt. Nabij het oude 

Kampen ademt vooral vroomheid

en nieuwe stadhuis aan 
de Oudestraat, Kampens’ 
levensader, verschaft de 
VVV ons een stadsplat-
tegrond die ons zal leiden 
langs de karakteristieke 
plekken in de stad. Rustig 
is het hier zeker niet in het 
hoogseizoen, zo stellen de 
vijf werkloze medewerk-

ers ons gerust. Duitsers, 
Italianen, Fransen, maar 
ook Japanners en Ameri-
kanen weten Kampen wel 
degelijk te vinden. Terwijl 
sneeuwbuien en felle zon-
nestralen elkaar met wis-
selend succes bestrijden 
lopen we terug naar de 
twee stadhuizen. Het geeft 
treffend de verschillende 
tijdgeest weer waarin 
beide gebouwen zijn ver-
rezen. Het uit de bloeipe-
riode stammende ‘Oude 
Raadhuis’ is in Gotische 
stijl uitvoerig gelardeerd 

met gevelverfraaiingen 
zoals levensgrote chris-
telijke beelden. Daaren-
tegen zijn de soberheid 
en rechtlijnigheid van 
het ‘Nieuwe Raadhuis’ 
exemplarisch voor het 
latere Calvinisme. Een 
fraai contrast binnen de 
vierkante meter. 

Religie achtervolgt 
de wandelaar over-

igens door de hele stad. 
Niet minder dan tien 
kerken liggen verspreid 
tussen de drie, van de 
ooit twintig, resterende 
stadspoorten. Veruit 
dominant is de Neder-
lands Hervormde Bov-
enkerk, gebouwd op 
de restanten van twee 
voormalige kerken. De 
hoge gotische ramen 
geven de vijfkruisige 
basiliek een haast trans-
parante aanblik. Zo ver 

mogelijk er vandaan ligt aan 
de noordzijde de iets minder 
grote Katholieke Buitenkerk. 
De overige kleinere, mer-
endeels gereformeerde, 
gebedshuizen liggen kriskras 
over de stad verspreid. Maar 
daar blijft het niet bij. Zo telt 
Kampen, op een steenworp 
afstand van elkaar, liefst twee 

theologische universiteiten 
met elk een eigen bibliotheek 
op weer een andere locatie. 
Dit alles links laten liggen 
is schier onmogelijk. Zeker 
als je aanbelandt op de kades 
Vloeddijk en Burgwal. Op de 
kadewanden aangebrachte 
christelijke uitingen als 
‘zorgzaam’, ‘kracht’, ‘liefda-
dig’, ‘aarde’ en ‘doorbraak’ 
achtervolgen je de hele lang-
gerekte en verder uitgestor-
ven kade. Vroeger een en al 
bedrijvigheid, nu schrik je als 
wandelaar al van de enkele 
auto of fietser die je passeert. 

Alleen de Oudestraat met 
haar winkels ontsnapt 
hieraan, al doen de door 
commercie tot etalages 
gemankeerde gevels de 
liefhebber pijn in het hart. 
De aanwezigheid van 
Chinees restaurant ‘Kota 
Radja’ in een markante 
patriciërswoning uit 1596 
getuigt van bijzonder 
weinig respect voor de 
lokale geschiedenis. Van 
een dergelijke verkracht-
ing van historisch erfgoed 
hoopte je dat het beperkt 
zou blijven tot de hoofd-
stedelijke Leidsestraat. 
De serene rust in combi-
natie met de veelvuldig 
leegstaande panden en 
verkoopborden van make-
laars markeren anno 2004 
overduidelijk de voltooid 
verleden glorietijd. Onder 
invloed van de heersende 
kerkelijkheid geeft het 
de stad een in zichzelf 
gekeerde, ietwat benau-
wende sfeer.

Toch fascineert Kam-
pen zonder meer 

ook de niet-religieuze 
bezoeker. Pittoreske ar-
beidershuisjes wisselen af 
met prachtige koopman-
shuizen, maar ook met 
treurig stemmende nieuw-
bouw gedrochten. Om de 
hoek doemt zomaar weer 
een intiem pleintje op als 
bijvoorbeeld de Boter-
markt. De tijd lijkt hier 
allang niet meer te tikken 
met een oude tabaks-
fabriek, een prachtige in 
Jugendstil opgetrokken 
voormalige slagerij en 
onvermijdelijk, een 
kerk. De smalle steegjes 
zijn talloos met namen 
als Koldenhovensteeg, 
Karpersteeg of Zeepzied-
ershof. Ook fraai zijn de 
gerestaureerde gevelrec-
lames, ‘de fresco’s van 
de kleine middenstand,’ 
aangebracht eind 19e, 
begin 20e eeuw. De bak-
stenen of houten luchtbo-
gen die de wegzakkende 
gevels in staat stellen 
elkaar overeind houden, 
getooid met grote gieti-
jzeren verlichting, geven 
Kampen haast Mediter-
rane allure. De voorbij 
schietende wolken en 
koude noordoosten wind 
helpt je echter snel uit de 
droom. Na de wandeling 
snak je slechts naar Kam-
per koffie met een flinke 
scheur likeur.
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