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Niet zij maar jij

De foto hangt in-
gelijst prominent 

boven de kassa. Te zien 
is een stralende blonde 
vrouw met een bos blo-
emen tussen een ietwat 
onwennige Saied en zijn 
broer in.

Hij hoorde het pas 
twee uur eerder die 

middag op 27 april vorig 
jaar. Het aangekondigde 
bezoek door ‘grote jon-
gens’ van het Ministerie 
van Economische Zaken 
is niet zomaar een be-
zoek aan de Utrechtse 
wijk Lombok. Het is 
prinses Maximá die 
plotseling door de mul-
ticulturele Kanaalstraat 
slentert. De supermarkt 
van Saied blijkt de enige 
winkel die ze binnen-
stapt. ‘Ik denk omdat 
ze me zien als een “ges-
laagde allochtoon”’. Met 
een zuinige blik haalt 
hij zijn brede schouders 
op, niet goed wetende 
wat hij van deze status 
moet vinden. ‘Ze mag 
wel vaker komen’, lacht 
hij, ‘het is goed voor de 
omzet’. 

Dat de 37-jarige 
Iraniër Saied zijn 

draai heeft gevonden in 
Nederland is wel duidel-
ijk. Hij is eigenaar van 
een goed lopende super-
markt en is, zoals hij zelf 
zegt, ‘heel gelukkig’ en 
heeft een ‘mooi leven’. 

Vijftien jaar geleden 
kwam hij vanuit 

Iran via Zweden als 
twintiger alleen aan in 
Nederland. Een klein 
landje dat hij kende van 
aardrijkskundeles als 
‘Holland van de bloe-
men en dijken’. Na een 
half jaar taalles en een 
jaar MTS, rondde hij de 
opleiding tandtechniek 
af. Het werk op een 
laboratorium maakte 
hem al snel duidelijk dat 

dit niet de juiste keuze 
is was. Hij zette een 
groentewinkel op in de 
Kanaalstraat. De door 
buitenlandse midden-
standers gedomineerde 
winkelstraat deed hem 
nog enigszins aan Te-
heran herinneren. De 
drukte, chaos en vele 
mensen op straat maakte 
dat Saied zich hier thuis 
ging voelen. 

Zijn ouders en broers 
- die nu voor hem 

werken - wonen inmid-
dels ook in Nederland. 
Het eigen baas zijn bev-
alt hem prima, met de 
weinig uitdagende han-
del in groente en fruit is 
dat minder. Hij verkoopt 
de winkel en begint 
‘Lombokmarkt’ in 1996. 
Het wordt een super-
markt met een mix van 
Nederlandse en oriën-
taalse producten. ‘Een 
moeilijke tijd’, zo vat hij 
de periode samen dat hij 
hevig moet concurreren 
met de gevestigde supers 
in de buurt, nog weinig 
omzet draait, groothan-
dels hem wantrouwen en 
er stapels rekeningen op 
de deurmat vallen.

‘Ik heb geluk gehad’, 
bagatelliseert hij 

achteraf zijn doorzet-
tingsvermogen. Dat zijn 
winkel sinds vier jaar 
onder de Sparformule 
valt, ziet hij als erken-
ning. Hulp van buitenaf 
heeft hij niet gehad. ‘Het 
is goed voor je als niet 
alles vanzelf gaat, je 
leert er veel van’.

Dat de regels en wet-
ten strenger worden 

voor buitenlanders vindt 
hij niet erg. Al had het 
niet zover mogen komen. 
‘Jullie zijn veel te toler-
ant geweest’ vind hij, 
‘en hebben de mensen 
los gelaten. Als buiten-
lander werd je zelfs 

gematst met huisvest-
ing en een uitkering’. 
Over de jarenlange 
onzekerheid voor 
asielzoekers is hij 
minder te spreken. ‘Je 
moet mensen duideli-
jkheid bieden, niet aan 
de lijn houden’. 

Saied voelt zich in 
Nederland altijd 

goed behandeld. ‘Dat 
ligt aan jezelf, hoe jij 
omgaat met mensen 
en je aanpast’, stelt 
hij. ‘Je móet je aan-
passen als buitenland-
er; niet zij aan jou. Je 
bent overal welkom, 
zolang je je maar aan 
de regels houdt die 
lokaal gelden. Het zijn 
jóuw problemen’. Om 
mensen te begrijpen 
en je bedoelingen te 
verwoorden is de taal 
leren spreken essen-
tieel. Ook vindt hij 
het heel belangrijk de 
Nederlandse cultuur 
te leren begrijpen 
en er ‘dingen uit te 
pikken’. Hij beschou-
wt de Nederlander 
als relaxt, weinig 
agressief en niet snel 
oordelend. Maar ook 
terughoudend en 
afstandelijk. Lastig, 
want Nederlanders 
maken al niet ge-
makkelijk contact 
en denken meer aan 
zichzelf. 

Je aanpassen en 
tegelijkertijd jezelf 

blijven maakt dat je 
minder als een buiten-
lander wordt gezien. 
Een andere aanbevel-
ing is meer aan de 
Nederlanders gericht. 
‘Ik kan iedereen ad-
viseren een tijdje in 
het buitenland te gaan 
wonen. Leren leven 
in een andere cultuur 
verandert je als mens. 
Het geeft je een open 
mind.’

Twee jaar 
is Pim Fortuyn nu dood. De 
door hem geopende beerput 
van rancune en angst borrelt 
sindsdien nog altijd. Sterker, 
de politiek heeft ijverig werk 
gemaakt van alle gevoelens die 
gisten in de onderbuik van de 
samenleving. Gedogen en vri-
jblijvendheid is uit. Verplichten 
en beperken is de sleutel tot 
integratie van de buitenlander 
in Nederland. Pim kan trots zijn. 
Kabinet Balkenende doet wat 
hij heeft gezegd.
 
Het is haast ondoenlijk het pa-
kket aan wetsvoorstellen in één 
adem op te sommen. Enkele lo-
nen echter de moeite om even 
bij stil te staan. Het ‘basisexa-
men’ bijvoorbeeld. Verplichte 
kost voor elke nieuweling. Na 
overmaken van 6000 euro. Niet 
hier in Nederland te volgen, 
maar in Marokko, Iran, Soma-
lië. Of in Afghanistan, Ambon 
of Albanië. Een tweede toets 
hier bepaald uiteindelijk hoe 
glansrijk je bent ingeburgerd. 
De prijzen zijn terugbetaling 
van cursuskosten, boete of een 
illegale status. 

Al dagen breek ik me nu het 
hoofd hoe dit alles wordt 
opgezet. In elk land overzee 
een dependance van LOI? 
Compleet uitgerust met een 
ambassadebureautje, docen-
tenkorps en Aap-Noot-Mies in 
de lokale taal? Dan moet het 
kabinet toch royaal in de porte-
monnee graaien om dit alles te 
bekostigen. Hebben we het nog 
niet gehad over de verplichte 
cursus van niet-geïntegreerden 
die al in ons land zijn, de nog 
te bouwen uitzetcentra, de 
toegezegde fi scale voordelen 
bij investeren in probleemwi-
jken en de 26.000 vliegtickets 
voor even zoveel illegalen. 
Zalm kan zich maar beter vast 
gaan bekwamen in protesteren 
tegen EU-maatregelen als blijkt 
dat we de 3%-norm weer niet 
gaan halen. 

Is er geen andere manier? 
Mijn voorstel luidt het Oran-

jegen. Het is goedkoper, 
genadeloos effi ciënt en nog 
goed voor onze kennisec-
onomie ook. Een team van 
genetici en cultuurhistorici 
gaan in het laboratorium 
een gen ontwikkelen 
die van elke migrant bij 
geboorte een perfect 
aangepaste medelander 
maakt. Eenmaal investeren 
in wetenschappelijk onder-
zoek en nooit meer gedoe 
rondom haatpredikende im-
ams, achterhoedescholen 
en loverboys. Nee, of je nu 
uit het Rif- of Atlasgebergte 
komt, de Nederlandse 
cultuur beheers je van top 
tot teen. Tegen aangeboren 
talent kan geen cursus op.

Ik weet alleen niet hoeveel 
megabyte er in een gen 
past, maar hier alvast 
enkele zaken die niet 
mogen ontbreken. De 
namen Michiel de Ruyter, 
Thorbecke en Anne Frank 
– en liefst ook de andere 
197 genomineerden voor 
de ‘Grootste Nederlander’. 
Alle zestien coupletten 
van het Wilhelmus. Met 
het bord op schoot Studio 
Sport kijken. De provin-
ciale hoofdsteden. En een 
natuurlijke afkeer voor 
Duitsland, Seedorf en de 
blauwe envelop. 

Eigenlijk is zo’n gen ook 
wel wat voor alle Neder-
landers. Geef het maar 
toe, vraagt u zich ook niet 
af wie toch al die oude 
mannen zijn, genomineerd 
voor de ‘Grootste Neder-
lander’? Het is ook een 
unieke kans om in ons 
Nederlanderschap enkele 
ingeslopen minder fraaie 
uitingen uit te wissen. 
Rabiaat zwartwerken en 
ziekmelden bijvoorbeeld of 
het creatief invullen van de 
eerder genoemde blauwe 
envelop. Maar eigenlijk 
vooral de benepenheid en 
bekrompenheid. 
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