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Maandag Wanneer je naar de telefoon grijpt, doet zich één van de subtiliteit ontstijgende
verschillen voor tussen Randstad Vandaag en een landelijk dagblad. Namelijk dat een bestuurder
aan de andere kant van de telefoonlijn in een acute stressstuip schiet om, eenmaal weer op adem
gekomen, je stotterend te woord te staan. De kans is dan ook aanzienlijk dat je stuit op
woordvoerders of pr-dames. Zij vormen de frontlinie waarachter de macht zich heeft
teruggetrokken.

Ben altijd alert, nog beter: achterdochtig. Waarom? Recent becijferden UvA-onderzoekers dat voor
elke journalist pakweg vier communicatiefiguren klaar staan. Je wordt aangesproken als een goede
vriend terwijl hun toezegging ‘het direct uit te zoeken’ veelal niet meer is dan een loze kreet. Ze
hebben de hardnekkige eigenaardigheid feitenonderzoek te verwarren met mission statements of
ideologische kreten. Vermoedt men nattigheid dan wordt vooraf inzage verlangd. Of ze bellen je
eenvoudigweg niet meer terug.

Dat kan je een andere groep voorlichters niet verwijten. Het zijn de commerciéle bureaus die
‘nieuws’ slijten namens hun opdrachtgevers. Het verhaal dat ze je ‘exclusief’ aanreiken rammelt
veelal aan alle kanten en vraagt meer dan een gezonde dosis wantrouwen. Hoewel, eerlijk is
eerlijk, regelmatig geeft het aanleiding tot een verhaal. Zij het niet wat zij in gedachten hebben.

Dinsdag Sorry, maar journalisten zijn geen aangenaam volk. Ze, wij, zijn ijdele solisten die
overlopen van een rotsvast geloof in eigen kunnen. Gezellig - ai, vreselijk woord - is het, voor wie
het vermoedt, bepaald niet op de redactievloer. Er heerst een quasi intieme sfeer die niet kan
verhullen dat men weinig van elkaar afweet. Oppervlakkigheid viert hoogtij onder elkaar.

Verslaggevers heten wel collega's, ze zijn het niet. Sterker, je concurreert met elkaar om een
prominente plek in de krant. Met je naam als bonus. Daar kan je mee gezien worden. Immers, je
bent pas goed bezig als de eigen redactie je bewondert en de hoofdredacteur een blijk van
herkenning geeft bij de koffieautomaat. Dat je naam enkele metrostations verderop door het slijk
wordt gehaald tijdens de lunch, en liefst resulteert in een genadeloze column, is het absolute
summum. Je naam is gevestigd.

Woensdag Ambivalente gevoelens roepen lezers op, leden noemen ze zichzelf, die naar de
telefoon grijpen. Zij reageren op publicaties of willen slechts hun hart luchten. Koester ze te allen
tijde. Het betekent dat je als medium ertoe doet.

Gemakkelijk zal dat het niet altijd zijn, aangezien rancune en persoonlijke frustratie de boventoon
voert. Mensen raken behoorlijk snel op drift als je hun verhaal op nieuwswaarde tracht te
beoordelen. Scheldpartijen en persoonlijke verwensingen zijn dan je deel. Laat je er niet door
ontmoedigen, je komt niet makkelijker aan een regelrechte scoop. Dus neem op die telefoon!
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Donderdag Het kan absoluut geen kwaad geregeld in herinnering te halen dat je deel uitmaakt
van een selecte en bevoorrechte groep. Immers, jij informeert een groot publiek over zaken die
rechtstreeks hun dagelijkse leven kunnen beinvloeden. Wat gewichtiger uitgedrukt: je werk raakt
de fundamenten van de samenleving, een onafhankelijk functionerende rechtsstaat waar op
democratische wijze besluiten worden genomen.

Bescheidenheid past de mens, maar voor alles de journalist. Je kapitaal is je geloofwaardigheid.
Een enkeling wil dat nog wel eens vergeten. De persoonlijke nieuwsbeleving gaat met hem of haar
aan de haal. Zo wordt trivia plots nieuws. Bijvoorbeeld omdat een innig omarmde voorlichter of
goed geinformeerde bron nu eenmaal niet graag wordt teleurgesteld. Ergo: verhalen uit tweede
hand worden ongecontroleerd overgenomen. Het spoor volledig bijster zijn diegenen die quotes uit
de duim zuigen en toeschrijven aan fictieve personen.

Indien Piet Heil's klassieke leerboek over de journalistieke basisregels altijd een onneembare horde
is gebleken, bekijk dan Shattered Glass. Absoluut geen grootste film, maar wel één die elke
nieuwsmaker dwingt tot een meer dan vluchtige blik in de spiegel.

Vrijdag ledereen kent slechte dagen. Ook een journalist. Waar schrijf je in hemelsnaam
vandaag weer over? En hoe ontstijgt jouw verhaal de status van stoppertje op de tien? Natuurlijk,
kom gewoon met een goed verhaal en je opent morgen de krant. Maar er zijn ook trucjes om een
verhaal van licht kaliber in gewicht te doen toenemen.

Een eindredactie smult van intro’s met kwalificaties als ‘massaal’, ‘explosief’ of ‘knetterend.’ De
hoogste scoringskans is echter voorbehouden aan het noodklokscenario. De Spaanse costa’s,
motorrijders, vakbonden, de dierenbescherming of fysiotherapeuten. Het maakt niet uit. Laat ze de
noodklok luiden en je kostje is gekocht. Vrees voor verzadiging bij de lezer of eindredacteur is
ongegrond. Afgaande op drie maanden turven, die ook nog eens de befaamde komkommertijd
beslaan, wordt niet minder dan 32 maal de noodklok geluid. Maak je wat betreft de houdbaarheid
ook geen zorgen. De klokken luidden zo’n duizend maal in de afgelopen tien jaar. In één dagblad.
Lijkt mij een mooie garantie voor succes.
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